
Akasha Kronieken 

Openingsgebed 
‘Ik (je voor- en achternaam) verbind me met mijn Ho-
gere Zelf.  
Ik vraag de engelen en lichtwezens mij te behoeden 
voor alle vormen van ik-gerichtheid. 
Help me mezelf te kennen in het Licht van de Akasha 
Kronieken, mezelf te zien door de ogen van de Mees-
ters van de Kronieken, en stel me in staat te delen in 
de wijsheid en compassie de mijn Meesters, Leraren en 
Dierbaren met mij hebben. 

De kronieken zijn nu geopend.’ 

Sluitingsgebed 

Ik bedank de Meesters, Leraren en Dierbaren voor hun 
liefde en compassie. 
Ik bedank de Meesters van de Kronieken voor hun 
zienswijze. 
Ik bedank de lichtwezens en engelen voor alle kennis 
en healing. 

De kronieken zijn gesloten. (3x) 


